
 

 

Laten we eens kijken hoe het met ze gaat... (Handelingen 15:36) 

Toen ik aan onze collega Degefa vroeg:  
"Denk je niet dat de reis die we nu maken erg duur is?   

Is het dat wel waard?"   
Toen antwoordde hij: "Je hebt geen idee hoe gelukkig mensen zijn  

als je komt en welk effect het heeft op hun leven..." 

Ja, het is de moeite waard! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beste nieuwsbrieflezers, 
We zijn net terug uit Ethiopië en zijn erg dankbaar. We hadden een gezegende 
tijd. De Heer heeft ons veel geholpen. Al van tevoren, voordat we vertrokken. 
We waren met z'n vijven: mijn broer Gerard, Uwe en Petra Schäfer, Ella 
Hillebrand en ik. Voor ons vertrek waren er verschillende problemen: 

• Mijn probleem was dat ik mijn visum pas op de laatste dag voor vertrek 
kreeg, en pas nadat onze medewerkers in Ethiopië het 
immigratiekantoor meerdere keren hadden gevraagd. 

• Uwe en Petra werden pas 3 uur voor vertrek coronavrij getest. 

• De reis van mijn broer moest worden omgeboekt vanwege de begrafenis 
van een jonge zuster in zijn Gemeente. Ze was onverwacht overleden en 
Gerard moest daar de begrafenis regelen.  

• De nacht dat we vertrokken, overleed de schoonmoeder van onze 
medewerker Degefa. Hij kon er in het begin dus niet echt bij zijn. Toch 
verliep de reis heel goed en zegende God. 

Onze reis had verschillende bestemmingen: 

• Probleemoplossing op de 1 Euroschule (of Birhan School). 

• Conferentie in het kader van het Emmaüswerk 

• Bezoeken aan Bijbelcentra in het land 



Begrafenis van de schoonmoeder. 

• Voordat ik iets schrijf over het oplossen van het probleem, moet ik iets 
schrijven over de begrafenis van Degefa's schoonmoeder. 

• Zoals ik al zei, de nacht dat we aankwamen, stierf deze vrouw. Ze werd 
dezelfde dag nog begraven. We konden dus meteen mee. Eerst in het 
rouwhuis bij Degefa, waar veel mensen aanwezig waren, en daarna op 
de begraafplaats. Het was interessant om te zien hoe mensen op 
knopdruk kunnen huilen en luid schreeuwen met een druk op de knop 
weer kunnen stoppen. 

• Gedurende de 14 dagen dat we er waren, kwamen er Broeders en 
Zusters, vrienden, kennissen en buren naar het rouwhuis – dat is het huis 
van Degefa. Degefa vertelde ons dat er in totaal meer dan 1.000 mensen 
gekomen zijn, die allemaal iets te eten en te drinken kregen. Het was dus 
een zeer vermoeiende en dure aangelegenheid voor hen! Het huis zat de 
hele tijd vol. Erg vermoeiend voor zijn vrouw Zebiba! 

 

Probleemoplossing aan de 1 Euroschule 

• Ella Hillebrand is de nieuwe voorzitster van de vereniging 1 Euro 
International e.V.. Zij is accountant van beroep. Ze was meegereisd om 
het werk van Noble Action te beoordelen. Zoals U waarschijnlijk weet, 
waren er klachten van Stefan en Carmen Koscheny. Welnu, Ella en Petra  
Schäfer (zij is verantwoordelijk voor de donatieadministratie van de 
vereniging 1 Euro International e.V.) hebben, voor zover mogelijk, de 
administratie van Noble Action gecontroleerd. Ze keken door de boeken 



en stelden vragen en kregen antwoorden. Het eindresultaat was dat, 
voor zover ze konden zien, alles in orde was.  

• Op de eerste zondag van ons bezoek hadden we een vergadering met 
het bestuur van Noble Action. Hier konden we ook vragen stellen, ideeën 
uitwisselen en samen bidden en waren dankbaar dat alles heel 
harmonieus verliep. Dank God voor zijn grote hulp!! 

 

Emmausconferentie in Addis Abeba 

Indien mogelijk organiseren we elk jaar een conferentie voor correctoren in 
Addis Abeba. Deze keer hebben we er zo'n 70 uitgenodigd . Ze zijn allemaal 
gekomen. Sommigen van heel ver weg. Helaas konden ze vanwege de oorlog 
niet uit het noorden van het land komen. We hadden 1 1/2 intensieve dagen, 
met lezingen, getuigenissen en werkbesprekingen. 

Mijn broer Gerard had als onderwerp: “Een inleiding op de brief aan de 
Romeinen.” Zelf had ik het thema: “De lichaamsdelen van God.”  Het ging niet 
over het Lichaam van Christus, maar over: “Wat zegt de Bijbel over de ogen, 
mond, oren van God, etc.?” Dit is een heel interessant en praktisch onderwerp! 

Het was leuk om de medewerkers te horen getuigen over hun werk. Sommigen 
hebben weinig, sommigen heel veel studenten. 

Bezoek aan Bijbelcentra in het land 

  



Terwijl Uwe en Petra op pad waren voor de 1 Euroschule, bezochten Gerard en 
ik enkele groepen gelovigen zo'n 120 km. van Hawassa (zie blauwe stip op de 
kaart). 

Het is een heel mooi gebied – hoog gelegen, ruim 2.000 m., dus niet erg warm. 
En elke keer sta je versteld van waar de mensen allemaal vandaan komen. Ze 
zijn allemaal erg benieuwd naar Gods Woord. 

 

We verbleven daar in Daye, een klein stadje. Van daaruit zijn we twee dagen 
naar de bergen gegaan. De eerste dag waren we samen. We reden met twee 
SUV's naar een dorp. Een auto begon zo te glijden dat we ons echt zorgen 
maakten of hij het wel zou halen. Maar godzijdank ging het allemaal goed. 
Toen we bij de kerk aankwamen, moesten we nog een half uur lopen over een 
glibberig pad. Ik was echt bang of ik dat wel kon. Maar het ging. Toen stonden 
daar honderden mensen op ons te wachten. In de kerk waren er nog eens 
zoveel. En we mochten daar spreken. Alles bij elkaar was het zo mooi! 

De volgende dag mocht ik in Daye lezingen geven voor zo'n 80 medewerkers. 
De respons was inspirerend. Gerard was in een ander dorp. En nogmaals, het 
was net zo moeilijk voor hem om daar te komen als de dag ervoor. Maar hij 
kwam blij terug nadat hij aan veel mensen het evangelie had mogen 
verkondigen. 

Op de terugweg naar Addis Abeba bezochten we 
Zuway, waar een conferentiecentrum voor de 
Emmaus Bijbelschool wordt gebouwd. Helaas, als 
gevolg van een gebrek aan financiën, is de 
vooruitgang traag. Het is een project waarmee 
Degefa en zijn medewerkers in de toekomst geld 
willen genereren voor het Emmaüsgangerwerk. 
Voorlopig hebben ze 
echter ondersteuning 
nodig. Ze ontvingen het 
land van de staat. Het is 
gelegen in een omgeving 
die wordt beïnvloed door 
moslims. Ze willen het 
centrum gebruiken als 
evangelisatiestation. Dus 
als er iemand is die een 



paar euro over heeft voor het project, is hij of zij van harte welkom om in dit 
project te investeren. 

Ons laatste bezoek was voor Jimma. 

Jimma ligt ongeveer 400 km ten zuidwesten van de hoofdstad. Daar hebben we 
veel studenten en correctoren. We werden daar uitgenodigd om deze 
correctoren te ontmoeten en op zondagochtend in twee kerken te preken. Het 
is altijd zo fijn om te zien hoe de broeders en zusters zo positief reageren en 
dankbaar zijn. Overigens werd in beide kerken op zondagochtend het 
Avondmaal gevierd. En we waren er verbaasd over hoe eerbiedig dit werd 
gedaan. Het was echt indrukwekkend. 

's Middags namen we de tijd om uitgebreid te praten over de voortgang van 
het Emmaüs-werk. Is het niet prachtig dat we op dit moment 35.000 actieve 
Emmaüsgangers in Ethiopië hebben? Al met al hebben we al meer dan 60.000 
studenten in dit land. Meer dan 25.000 hebben de cursussen met succes 
afgesloten. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Twee data 
 

1. Morgen (27.10. – tot 5.11.) vliegt pastor Ayman naar Soedan. Hij zal er 
enkele diploma-uitreikingen houden en onze medewerkers daar 



bezoeken en motiveren! Laten we bidden voor behoud!! 
 

2. Op 16.11 uur verwacht ik naar het ziekenhuis hier in Trier te gaan voor 
een onderzoek en / of operatie. Bid alstublieft voor om hulp en 
bewaring. Bedankt! 
 

Een warme groet van Mertesdorf, de uwe, 

Wim en Anita Hoddenbagh 

 

 
 


